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Bajema groeit op, op de boerderij 
van zijn ouders in Ferwoude. ‘Ik 
was vroeger al een erg gevoelige 

jongen’, herinnert hij zich. De piepjonge 
boerenknecht staat voor iedereen klaar 
en gaat, naar eigen zeggen, ontzettend 
bewust om met zijn omgeving. Hierdoor 
werkt hij echter langzamer dan gebrui-
kelijk is. Meer dan eens leidt dit tot 
strubbelingen met zijn vader: ‘Mijn 
vader verwachtte dat ik zijn tempo bij-
hield. Ik was in zijn ogen enorm traag.’ 

Onverklaarbaar
Naarmate Bajema ouder wordt, leert hij 
zich echter aanpassen. Hij verhuist naar 
Workum en besluit aldaar om kraanma-
chinist te worden. Met hart en ziel stort 

hij zich op zijn nieuwe carrière. ‘Eigen-
lijk deed ik toen alles al met veel bezie-
ling’, concludeert hij. Het is daar in 
Workum, op de bouwplaats, voor het 
eerst dat hij het onverklaarbare laat 
gebeuren. ‘Ik bestuurde destijds een 
kraan, die een bepaald object niet op 

kon tillen. Toen heb ik mijn hand op het 
besturingspaneel gelegd en de kraan met 
woorden aangemoedigd. Daarna kon hij 
het gewicht tillen’, vertelt Bajema.

Twijfel
Toch is deze ervaring niet genoeg om 
Bajema in te laten zien dat hij over een 
bijzondere gave beschikt. Zijn omgeving 
bestaat voornamelijk uit sceptici en 
iedere negatieve reactie, doet hem meer 
twijfelen. Is het wel mogelijk om derge-
lijke krachten te bezitten, vraagt hij zich 
af. Zijn terughoudendheid staat zijn 
nieuwsgierigheid echter niet in de weg 
en na een volgende verhuizing richting 
Zuid-Holland sluit hij zich aan bij het 
Instituut voor natuureducatie en duur-
zaamheid (IVN). Hier wordt hij voor het 
eerst gewezen op de aanwezigheid van 
zijn energie: ‘Ze vertelden me dat ik een 
bijna buitenaardse kracht heb.' Dan 
begint het balletje pas echt te rollen.

Jarenlang is Anne Bajema een doodgewone en hardwerkende kraanmachinist. Dag in dag uit ver-
trekt hij voor dag en dauw van huis, om zorgvuldig zijn werk te gaan doen. Tot alles van de ene op 

de andere dag verandert. Hij besluit het roer om te gooien en stort zich op zijn eigen praktijk 
voor paranormale genezing.
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Oefeningen
Bajema gaat oefenen. Hij koopt een bos 
bloemen en deelt deze in tweeën. Ieder 
overgebleven bosje zet hij in een aparte 
vaas. Voor het ene bosje houdt hij elke 
dag even zijn handen, voor het andere 
niet. ‘Het bosje dat ik mijn energie via 
mijn handen had toegezonden, bleef 
veel langer leven’, zegt Bajema en vanaf 
dat moment volgen dergelijke gebeurte-
nissen elkaar in rap tempo op. 

Erkenning
Uiteindelijk besluit de spiritueel begaaf-
de man halverwege 2011 zijn eigen 
praktijk voor paranormale genezing op 
te richten. De oprichting van de praktijk 
symboliseert de erkenning voor zijn 
paranormale en spirituele gaven. Deze 
gaven heeft hij tenslotte jarenlang 

onderdrukt. ‘Soms vraag ik mij af hoe 
het zou zijn geweest als ik eerder met 
mijn spiritualiteit aan de gang was 
gegaan, maar ik was er toen nog niet 
klaar voor denk ik’, mijmert hij. De 
praktijk krijgt de naam De Lindeboom 
en verhuist in 2013 mee naar Fryslân. 
In Franeker schaft Bajema een huis aan, 
waar hij zijn praktijkruimte ook kan 
onderbrengen. 

Zelfgenezing
De Friese paranormaal genezer 
behandelt in zijn praktijk tientallen 
mensen. Zijn cliënten hebben voorna-
melijk medische klachten. ‘Ik garandeer 
ze nooit dat ik ze kan helpen. We 
kijken na drie of vier behandelingen 
naar het opgetreden effect’, legt hij uit. 
Regelmatig krijgt hij mensen over de 

vloer, die enigszins terughoudend 
zijn als het op spiritualiteit aankomt. 
‘Onlangs had ik nog één van de buren 
over de vloer. Hij kon al jaren niet meer 
naar de klok kijken vanuit zijn bed. 
De ochtend na mijn behandeling was 
dit echter direct weer mogelijk. Hij 
was stomverbaasd’, vertelt Bajema. 
Hij refereert naar zichzelf als een 
soort van brug: ‘Ik heb geen helende 
krachten. Ik zet alleen het proces van 
genezing in gang. Ik ben de brug naar 
zelfgenezing.’

Werkmethoden
Bajema leert nog steeds omgaan met 
zijn gaven. Hij is continu op zoek naar 
nieuwe manieren om ze optimaal te 
kunnen benutten. Zo gebruikt hij regel-
matig een glazen bol. In de bol kan hij 

bepaalde gebeurtenissen zien plaatsvin-
den. ‘Het is een handig hulpmiddel’, 
aldus Bajema. Naast de bol maakt hij 
bovendien gebruik van een praatstok. 
Deze stok geeft hij aan zijn cliënt en 
deze kan dan zijn of haar hart luchten. 
Bajema is overduidelijk erg trots op de 
stok: ‘Ik heb de stok zelf gemaakt van 
natuurlijke materialen. Hele indianen-
stammen gebruikten zulke stokken 
voorheen’.

Naast het gebruik van een praatstok 
heeft Bajema nog een andere manier 
van werken overgenomen uit het 
buitenland. Sinds 2008 heeft hij zich 
toegelegd op Quantum Touch. Deze 
Amerikaanse helingmethode kan 
verschillende klachten verhelpen 
zoals scheefstand en rusteloosheid. 

Aarden
Volgens Bajema is iedereen tot op 
zekere hoogte paranormaal begaafd. 
‘Niet iedereen durft iets met die energie 
te doen. Mensen hebben er toch een 
bepaalde mening over’, vertelt hij. 
Cliënten die dichtbij de natuur staan, 
neemt hij graag mee op pad om ze te 
attenderen op alle energiestromen. 
Hoe? Door ze met bomen te laten
praten. ‘Eerst kiest mijn cliënt een boom 
uit en dan gaan we voorzichtig contact 
maken. Rustig benaderen we de boom 
en voelen de aura aan. Na enige tijd 
kunnen we de stam dan aanraken en 
gaan aarden’, legt Bajema uit. Er is één 
bomensoort waar hij niets mee heeft: 
de populier. ‘Populieren benader ik niet 
meer. Dat is altijd gemekker’, zegt hij 
hoofdschuddend.

Verlichting
Iedereen is welkom in Bajema zijn 
praktijk hoewel hij wel adviseert om 
bij medische vragen eerst een huisarts 
of specialist te bezoeken. ‘Mensen met 
hele extreme psychische klachten kan 
ik ook niet helpen’, zegt hij. Totale 
genezing is sowieso niet altijd mogelijk. 
‘Maar ik kan in ieder geval voor 
verlichting zorgen’, voegt hij eraan toe.
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